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PROLOOG

 

 

Het daveren van de paardenhoeven stopt pas na een paar minuten en even is het doodstil. Een rochelend geluid doorbreekt de stilte en gealarmeerd draaien ze zich om naar het hunebed. De oeroude grafkelder wordt van onderaf spookachtig verlicht door de zaklamp die verloren in het gras ligt. Binnen de lichtcirkel is een hand zichtbaar. De palm ligt naar boven en de toppen van de vingers raken bijna het bebloede mes dat er achteloos naast ligt.

Een ijselijke gil klinkt en gaat door merg en been.




DE KENNISMAKING

 

De mistlaag boven de weilanden en het water geeft de omgeving een mystieke sfeer die haar de rillingen bezorgt. Mistflarden doemen op en ontnemen haar het zicht op de weg. Ze houdt haar adem in, terwijl haar handen het stuur stevig omklemmen.

Witte Wieven. 

Je zou bijna in die mythische wezens geloven, al passen ze beter bij de hunebedden dan langs de Drentsche Hoofdvaart. In gedachten corrigeert ze zichzelf: Drentse Hoofdvaart. Dat stond op het bord dat ze net zag. Ze is duidelijk nog van de oude stempel en dat klopt ook wel. Nog geen jaar geleden, bij het einde van het schooljaar, ging haar vervroegde pensioen in. Het is vreemd om nooit meer juf Marije te worden genoemd, maar ze heeft wel erger meegemaakt.

Ze past haar snelheid aan tot de mistflarden wegtrekken. Gelukkig is het van Havelte niet ver rijden naar de bibliotheek in Diever. Het laatste stukje gaat ze binnendoor, waar bomen de klinkerweg aan weerszijden begrenzen. Ze moet opletten dat er niet ineens een ree de weg op schiet.

Haar gedachten gaan naar Arjan Blomsma, geschiedenisdocent uit Assen en haar oud-leerling van groep 4 op de basisschool. Al drieëndertig jaar geleden, maar voor haar is het als de dag van gisteren.

Vanavond ontvangt Arjan haar en anderen in de bibliotheek en hij zal hen daarna meenemen naar Hunebed D52 aan de Groningerweg. Op die plek zal hij vertellen over de geschiedenis van de hunebedden en over de inspiratie voor zijn eerste thriller.

Er is niet veel parkeergelegenheid bij de bibliotheek, maar toch is er nog een plek vrij. Marije haast zich naar binnen, waar ze wordt opgevangen door een jonge vrouw. Haar blonde haren zijn in een strakke staart bijeengebonden en ze draagt een beige broekpak. Het zwart van haar shirt en laarzen steekt er scherp bij af. De gouden ringen in haar oren glanzen in het licht van de plafondlamp. De vrouw glimlacht en schudt haar de hand. Ze heeft een kleine, maar sterke hand, voelt Marije.

‘Welkom, ik ben Sylvia Brak. Ik val vanuit Meppel in voor Janet die ziek is geworden. Is uw naam Marije Jongkind?’ Zonder het antwoord af te wachten, zet ze een vinkje op een lijst. ‘Mooi, dan zijn we nu compleet. U kunt uw jas daar ophangen.’ Ze wijst naar de kapstok en vervolgens naar de tafel waarop een koffiekan en kopjes staan. ‘U mag ook meteen koffie pakken.’

‘Compleet?’ Marijes blik gaat naar de grote tafel, waaraan slechts vijf mensen zitten. Ze herkent Arjan meteen en verheugt zich al op zijn gezicht als hij haar ziet.

‘Een grotere groep vindt de auteur niet behapbaar. Hij houdt namelijk van interactie.’

Hij is dus niets veranderd. Als zevenjarige betrok hij andere kinderen altijd bij het spelen. Bazig was hij ook, hij leek daarin veel op zijn vader, herinnert Marije zich. Ze gaat naar de koffietafel, schenkt het laatste beetje koffie in, hangt haar jas op een stoel en stevent op Arjan af. Hij gaat meteen staan en het valt haar op dat hij nog net zo’n open blik als vroeger heeft. Zijn donkerblonde krullen omlijsten een regelmatig gezicht. Ze had al voorspeld dat hij zou uitgroeien tot een knappe man, al is hij qua postuur niet groot.

‘Arjan,’ zegt ze en ze hoort zelf de trilling in haar stem.

Hij neemt haar uitgestoken hand aan en buigt licht naar voren. Een alcoholgeur dringt haar neusgaten binnen en ze probeert haar afschuw te verbergen. Zo vader, zo zoon.

‘Arjan Blomsma, aangenaam,’ zegt hij hartelijk. ‘En uw naam is?’

‘Marije Jongkind.’ Ze kijkt hem oplettend aan. ‘Juf Marije.’

Een wenkbrauw gaat omhoog. ‘Moet ik u kennen?’

‘Weet je het niet meer?’ Ze geeft hem geen gelegenheid om het zich te herinneren. ‘Groep 4 van de basisschool.’

‘In Hoogeveen?’

‘Ja,’ antwoordt ze gretig. ‘Toen woonde ik daar nog, maar sinds twee jaar woon ik in Havelte.’

‘Ik woon tegenwoordig in Assen.’ Hij schudt zijn hoofd. ‘Uw naam zegt me helaas niets, ik kan me alleen juf Elske herinneren. Maar toch leuk dat u gekomen bent.’

Ze glimlacht geforceerd. Herkent hij haar echt niet meer of doet hij alsof? ‘Elske was van groep 7,’ zegt ze kortaf.

Arjan lijkt niets van haar irritatie te merken en schenkt haar een innemende lach. ‘Neemt u maar gauw plaats, want we gaan beginnen.’

Ze volgt zijn aanwijzing op en keert zich naar haar buurvrouw toe om zich voor te stellen. Arjan is haar echter voor. ‘We beginnen met een voorstelrondje en daarna vertel ik wat de bedoeling van de avond is.’

Marije glimlacht verontschuldigend naar de vrouw naast haar. ‘Straks,’ fluistert ze.

Als eerste wijst Arjan een man met donker haar en een hagelwit overhemd aan. Marije schat hem op een jaar of vijfenveertig. Hij zit onderuitgezakt op zijn stoel en gaat rechtop zitten als hij de blikken van de anderen op zich voelt.

‘Mijn naam is Hakim El Idrissi, ik woon in Borger en ben thrille-rauteur.’ Verwachtingsvol gaan zijn ogen langs de anderen, maar niemand reageert. Hakim laat zijn schouders weer hangen en zijn blik keert naar binnen.

Ineens weet Marije wie hij is. Tot drie jaar geleden bracht hij ieder jaar een nieuwe thriller uit en daarna werd het stil rondom hem. Ze neemt zich voor hem straks te complimenteren met zijn spannende boeken.

Haar aandacht wordt getrokken door de volgende deelnemer. Het is een vrouw met kastanjebruin haar en casual kleding. Haar spijkerbroek en shirt staan in schril contrast met de kleding van de bibliothecaresse.

‘Ik ben Anne Holtes, binnenkort word ik veertig. Van beroep ben ik tandartsassistente en ik woon in Beilen.’ Haar stem klinkt onnatuurlijk hoog, alsof ze de woorden heeft gerepeteerd of bloednerveus is. ‘Maar als tiener woonde ik in Hoogeveen.’ Ze kijkt Arjan veelbetekenend aan, maar hij knikt slechts en wijst naar haar buurman. Er verschijnt ongeloof in Annes ogen en ze bijt op haar lip, terwijl ze een lok van haar krullende haar rond haar wijsvinger draait.

Marije trekt een wenkbrauw op. Anne is van dezelfde leeftijd als Arjan en verwachtte vast dat Arjan haar herkende. Bij Marije zelf gaat er geen belletje rinkelen, Anne moet op een andere basisschool hebben gezeten. De klasgenoten van Arjan kent ze allemaal nog van naam, want… Haar gedachten worden onderbroken door een zware stem.

‘Mario Kraakman.’ Marije neemt de man ongegeneerd op. Hij heeft de zongebruinde huid van een zeeman en zijn stem past bij zijn omvang. De donkere haargroei rond zijn mond en op zijn kin verbloemen niet dat het haar op zijn hoofd al wat dunner wordt. Het opvallendst zijn de lange bakkebaarden. ‘Ik woon in Rolde en ben in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur. Ik vervoer…’

‘Volgende,’ onderbreekt Arjan hem.

Mario’s ogen vernauwen en hij slaat zijn armen over elkaar. Hij is dus niet gediend van onderbrekingen, constateert Marije. Hopelijk verpest het zijn avond niet.

De vrouw naast Marije legt haar handen op tafel en begint te praten. ‘Mijn naam is Viola van Son.’ Haar stem is hees en Marije vermoedt dat ze zware shag rookt. Viola bestudeert haar nagels even en kijkt Arjan dan strak aan. ‘Ik las op Facebook over de lezing en het lijkt me heel interessant om te horen wat u te vertellen heeft.’ Haar blik gaat weer terug naar haar nagels. Ze is duidelijk niet van plan om iets persoonlijks te delen met de groep.

‘Het is ook interessant,’ zegt Arjan en hij grijnst. Hij richt zich tot Marije. ‘U heeft zich net al aan mij voorgesteld. Schooljuf van beroep, maar wat is uw naam ook alweer?’

‘Marije Jongkind,’ antwoordt ze werktuigelijk.

‘Mooi,’ zegt hij en hij maakt een hoofdbeweging naar Sylvia.

De bibliothecaresse gaat meteen staan. ‘Ik had me bij jullie binnenkomst al voorgesteld. Sylvia is mijn naam en ik heet u namens de bibliotheek van harte welkom. En Arjan Blomsma natuurlijk ook. Dat had ik net al willen doen, maar Arjan stond zo te popelen om te beginnen dat ik hem met de voorstelronde liet starten.’ Ze zegt het met een lach. ‘Arjan en ik kennen elkaar al wat langer van de hobby die we delen. Daarover zal hij aan het einde van de avond vertellen en dat wordt echt de klap op de vuurpijl.’ Haar ogen beginnen te stralen. ‘Ik geef graag het woord aan Arjan.’

Marije gaat wat naar voren zitten om niets te missen. Arjan wijst naar een stapel boeken. ‘Mijn eerste thriller,’ zegt hij en hij pakt de bovenste. Met een trotse blik in zijn ogen toont hij het boek. Op de cover prijkt een bloederig mes. Drents Moordmysterie staat er in schreeuwerige letters te lezen met daaronder de naam van Arjan. ‘Na afloop kunt u een exemplaar kopen. Gesigneerd als u dat wenst.’ Hij laat een stilte vallen alsof hij op applaus wacht. ‘Maar we gaan nu eerst op excursie naar het hunebed. Ik hoop dat jullie goed schoeisel aan hebben, want het is best ver lopen. Bij het hunebed zal ik jullie meenemen naar de geschiedenis van de hunebedden en naar de burgeroorlog in Syrië, die in 2011 begon. Ook zal ik vertellen hoe ik op het idee kwam om die informatie tot een moordmysterie in Drenthe te verwerken. Uiteraard is mijn thriller pure fictie en is die ontsproten uit mijn eigen brein.’

Viola loopt rood aan en ze krijgt een hoestaanval. Arjan stopt met praten en Sylvia roept dat ze een glaasje water gaat halen. Als ze terugkomt zet ze het glas met een meelevende blik voor Viola neer.

Arjan pakt een kunststoffen opbergmand. ‘Om straks helemaal op te kunnen gaan in het verhaal is het van belang zo aandachtig mogelijk te zijn. Daarom verzoek ik jullie dringend je mobiele telefoon in te leveren.’ Hij loopt achter de tafel langs en maakt bij iedere deelnemer een stop.

‘Wat een onzin,’ bromt Mario. ‘We kunnen de mobiel toch op stil zetten.’

‘Het gaat er ook om dat je ervaart hoe het is om niet telkens de neiging te hebben om op je mobiel te kijken of foto’s te maken en die meteen door te sturen.’

‘Maar nu kunnen we helemaal geen foto’s maken,’ protesteert Anne.

‘Precies!’ beaamt Arjan. ‘Wat een prachtige uitdaging voor jullie om morgen in woorden te moeten weergeven wat je hier vanavond hebt beleefd. De beelden in je hoofd zullen je daarbij helpen. Het is precies de manier waarop ik me heb laten inspireren voor mijn thril-ler.’

Hakim gaat op het puntje van zijn stoel zitten.

‘Zonder afleiding van je telefoon werken je zintuigen veel beter,’ vervolgt Arjan. ‘Let straks maar op. Je hoort, ziet en ruikt alles. Je ver-zamelt op die manier veel informatie die je brein kan opslaan om op een later moment te gebruiken.’

Marije geeft haar mobiel met gemak af, ze vindt het prima om straks niet te kunnen bellen of appen. De anderen geven hun mobiel met zichtbare moeite af, met uitzondering van Hakim. Hij legt zijn mobiel met een sierlijke beweging in het mandje, terwijl zijn ogen schitteren alsof hij zojuist het ei van Columbus heeft gevonden.




DE EXCURSIE

 

Het is twintig minuten lopen naar het hunebed dat vlak bij het Drents-Friese Wold ligt, maar de tijd vliegt voorbij doordat Arjan een gepassioneerd verteller blijkt te zijn. Hij lijkt alles te weten over de Pancratiuskerk en het OERmuseum in het eeuwenoude Schultehuus.

Achter de begraafplaats aan de rand van het dorp hangt nevel boven de weilanden. Een rilling trekt over Marijes rug en ze trekt haar handschoenen aan als ze het laatste stukje naar het hunebed lopen. Het is aardedonker en Arjan knipt een zaklantaarn aan. Ze zijn allemaal stil, alleen hun voetstappen klinken in de donkere nacht.

‘We zijn er,’ zegt Arjan als ze aankomen bij de grote zwerfkeien met daarop enorme dekstenen. Ze vormen een indrukwekkend graf. Arjan laat de zaklamp rondschijnen. Boven het weiland tegenover het hunebed hangen nevelslierten. ‘Witte Wieven,’ grapt hij.

‘Hij denkt zeker dat hij leuk is,’ mompelt Mario. ‘Het wordt tijd dat iemand hem stopt.’

Marije kijkt opzij en kan zelfs in het donker de grimmige uitdrukking op zijn gezicht zien. Al bij het voorstelrondje vermoedde ze dat hij Arjan niet mag. Wat doet hij hier dan?

‘Witte Wieven helpen mensen. Maar degenen die kwaad van hart of hebberig zijn, worden naar donkere kolken gelokt, waar ze verdrinken.’ Arjan houdt de lamp nu dicht tegen zich aan en schijnt recht omhoog. In het schijnsel van de zaklamp trekt er een spookachtige grimas over zijn gezicht. Als hij zichzelf zo zou zien, zou hij de lamp meteen weer op het hunebed richten. Alsof hij Marijes gedachten raadt, doet hij dat ook. Ze draaien allemaal met hem mee tot het weiland achter hen ligt.

‘Ga maar op een rij staan, dan kunnen jullie het hunebed allemaal goed zien.’ Hij laat het lichtschijnsel over de stenen gaan. ‘Deze duizenden jaren oude grafkelder was tot ruim zeventig jaar geleden compleet verwaarloosd en vervallen. Het geheel was niet eens meer herkenbaar als hunebed. In 1953 is de renovatie gestart en dat moest later nog eens dunnetjes worden overgedaan. In 2008 werd het hunebed namelijk met blauwe verf beklad en in 2011 werd er een vuurtje gestookt in de grafkelder, waardoor een van de draagstenen scheurde. Hune…’ Achter hen klinkt gesnuif.

‘Wat was dat?’ roept Sylvia en van schrik gooit ze haar tas tot aan Arjans voeten. Ze lijkt op het punt van vluchten te staan.

Arjan schuift de tas achteloos opzij. ‘Niets aan de hand,’ sust hij. ‘Het zijn de paarden in de wei maar.’

‘ Als ik had geweten dat het hier ’s avonds zo eng is, had ik mijn collega vanavond niet vervangen,’ klaagt Sylvia.

‘Eng?’ Mario lacht cynisch. ‘Het kan nog veel enger.’

Hakim zet een stap naar voren, alsof hij Arjan wil aansporen door te gaan met zijn verhaal.

‘Hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland,’ ver-volgt Arjan.

‘Heb je ook een romantische anekdote over dit hunebed in Diever?’ onderbreekt Anne hem. Door haar hagelwitte tanden herinnert Marije zich dat Anne tandartsassistente is.

‘Hunebedden zijn omgeven door mystiek en romantiek,’ reageert Arjan. Sjamanen en moderne heksen kiezen hunebedden uit als plek om ceremonies te houden en nabestaanden vragen of ze er de as van hun geliefde mogen uitstrooien. En denk eens aan al die rituelen die hier door de eeuwen heen zijn gehouden.’

‘Heb jij ook rituelen in je leven?’ klinkt de hese stem van Viola. ‘Voor geld en geluk?’

‘Of bij het naar bed brengen van je kinderen?’ vult Anne aan.

‘Ik heb geen kinderen,’ zegt Arjan. ‘En mijn verhaal verkoopt zich vanzelf, dus met geld en geluk zit het wel goed.’

‘Jouw verhaal.’ Viola zegt het spottend. ‘Je…’

‘Je hebt vast wel een kans op kinderen gehad,’ onderbreekt Anne haar.

‘Misschien,’ antwoordt Arjan en hij begint gauw te vertellen over de IJstijd, meer dan honderdvijftigduizend jaar geleden, toen glet-sjers vanuit Scandinavië enorme zwerfkeien meebrachten naar tot het midden van wat nu Nederland is. ‘Later werd het warmer en smolt het ijs. De keien bleven als stille getuigen van de IJstijd achter. De hu-nebedden werden ruim vijfduizend jaar geleden gebouwd.’ Er volgt een verhaal over de wijze waarop ze gebouwd werden en hij vertelt over het Trechterbekervolk.

Marije luistert met een half oor. Ze probeert zich een voorstelling te maken van de rest van de avond, maar haar gedachten worden af-geleid door het nerveuze bewegen van Viola. Zij wringt haar handen aan een stuk door, verstrengelt haar vingers en begint zacht te mom-pelen. Bidt ze? Marije spitst haar oren. ‘Het moet,’ hoort ze nog net voordat Viola haar keel nadrukkelijk schraapt.

Arjan staakt zijn toelichting. ‘Wilt u iets vragen?’

‘Ja, dat wil ik zeker.’ Haar stemgeluid klinkt buiten nog heser dan binnen. ‘Hoe voelt het om zoveel over een ander volk te weten?’

‘Wat bedoelt u?’

Marije voelt Viola’s spanning.

‘Een van de verhaallijnen in het boek gaat over een vluchtelinge uit Syrië,’ licht Viola toe. ‘Heb je alle informatie uit de media gehaald of heb je met een vluchteling gesproken?’

‘Dat laatste zou heel goed zijn, maar…’

‘Maar alleen als je er rijkelijk voor beloond wordt zeker.’

Arjan kucht. ‘Ik begrijp niet zo goed waar u naartoe wilt, dus ik wil graag doorgaan met mijn lezing.’ Hij laat even een stilte vallen, maar Viola grijpt de kans niet. Ze staart hem alleen maar aan als hij de draad van het verhaal weer oppakt.

Marije hoort zijn woorden niet, ze is in gedachten alleen maar bij Viola’s vreemde opmerking. Er lag een beschuldiging in verscholen, maar welke?

 

DE AFREKENING

 

De kou trekt steeds verder door hun schoenzolen op en hun jassen bieden allang geen bescherming meer tegen de koude avond. Toch blijven ze staan alsof ze in afwachting van iets groots zijn. Maar of dat nog van Arjan zelf komt? Hij vertelt weliswaar vol passie over de oorlog in Syrië, maar Marije vraagt zich af wie van hen nog werkelijk luistert. Ze staan allemaal te koukleumen en kijken glazig naar Arjan. Het is de blik die duidelijk maakt dat hun gedachten een andere afslag hebben genomen. Als hij nu Chinees zou praten, zou niemand dat doorhebben.

Anne is dichter bij Arjan gaan staan. Haar ogen glimmen, misschien staan er tranen in. Ze heeft haar hand in haar schoudertas gestoken, alsof ze op het punt staat er een papieren zakdoekje uit te vissen. Anne staart onafgebroken naar Arjan, maar Marije betwijfelt of ze zijn woorden hoort.

De enige die echt lijkt te luisteren is Viola. Haar blote handen zijn tot vuisten gebald en dat is vast om ze warm te houden. Zelf draagt Marije gelukkig handschoenen.

Motorgeronk klinkt en er verschijnen lange schaduwen op het gras. Arjan valt stil en ze draaien zich om, maar zien alleen nog een donkere vorm met felrode achterlichten. Een brede baan licht snelt de auto vooruit en verlicht niet alleen de weg, maar ook de stammen van de bomen.

‘Ik kan niet wennen aan die auto’s die je pas op het allerlaatste moment hoort,’ zegt Sylvia. ‘Je moet continu op je hoede zijn.’

‘Voor auto’s moet je altijd op je hoede zijn. Dat kan Arjan beamen,’ reageert Marije.

‘Gelukkig was het tot nu toe de enige auto. Lukt het jullie om weer terug te keren naar de mystieke sfeer van zojuist?’ Niemand beantwoordt Arjans vraag. ‘Of zijn jullie daar te nuchtere mensen voor? Dan wordt het tijd dat ik overga op de moord en uit de doeken doe hoe het hunebed en een vrouw uit Syrië daarmee te maken hebben.’

‘Ga je de plot vertellen?’ Hakims ergernis is duidelijk hoorbaar. ‘Ik hoor liever hoe je op het idee kwam en hoe je het geflikt hebt om er een bestseller van te maken. Dat ben je me wel verschuldigd.’

‘Hoezo? Dat begrijp ik niet.’ Arjan slaat zijn armen over elkaar en kijkt Hakim afwachtend aan.

‘Niemand heeft ooit van je gehoord en ineens heb je een dijk van een verhaal te pakken. Ik wil weten hoe je dat gedaan hebt.’

‘Daar weet ik het antwoord wel op,’ komt Viola tussenbeide.

Arjan negeert haar. ‘Ik snap het al. Je bent natuurlijk jaloers omdat mijn thriller nu al een groter succes is dan al jouw thrillers bij elkaar.’

‘Arrogante zak!’ roept Hakim uit en hij gaat vlak voor Arjan staan.

Marijes hart begint sneller te kloppen, dit gaat fout. Ze zet een stap opzij en ziet dat Hakim zijn vinger tegen Arjans borst drukt.

‘Haal je…’ begint Arjan.

Verrassend snel stapt Viola naar voren en ze slaat Hakims hand weg. Hij deinst terug en kijkt haar verbluft aan.

‘Dat verhaal over Syrië heb je gepikt, Arjan. Geef het maar toe.’ Viola zet haar handen in haar zij. Misschien denkt ze daarmee meer in-druk te maken.

‘Gepikt?’ Arjan verheft zijn stem. ‘Waar zie je me voor aan?’

‘Voor de dief die je bent, jij…’ Het gekletter van galopperende paarden onderbreekt Viola’s woorden.

‘Wat nu weer!’ roept Sylvia uit. ‘Ze worden toch niet achternageze-ten door een wolf?’

Alsof er een commando is uitgesproken draaien ze allemaal hun rug naar Arjan toe, maar het is te donker om ook maar iets te zien van de paarden. Marije hoort ze nog wel rennen en heeft het gevoel dat het een teken van naderend onheil is. Ze stapt achteruit.

‘Niets aan de hand,’ zegt Mario. ‘Paarden zijn vluchtdieren en gaan rennen als ze ergens van schrikken. Waarschijnlijk vloog er een uil weg of zo.’

Het daveren van de paardenhoeven stopt pas na een paar minuten en even is het doodstil. Een rochelend geluid doorbreekt de stilte en gealarmeerd draaien ze zich om naar het hunebed. De oeroude grafkelder wordt van onderaf spookachtig verlicht door de zaklamp die verloren in het gras ligt. Binnen de lichtcirkel is een hand zichtbaar. De palm ligt naar boven en de toppen van de vingers raken bijna het bebloede mes dat er achteloos naast ligt.

Een ijselijke gil klinkt en gaat door merg en been.

Sylvia schiet naar voren. ‘Arjan!’ krijst ze en ook de anderen slaken geschrokken kreten. Met grote ogen staren ze naar de plaats delict.

Mario pakt de zaklamp en schijnt ermee op het roerloze lichaam van Arjan. Zijn beige jas kleurt rood. Arjans ledematen schokken en zijn ogen draaien weg. Iedereen verstart bij de afschuwelijke aanblik van Arjans strijd.

‘We moeten iets doen!’ Sylvia knielt naast Arjan neer.

Op het moment dat haar hand naar zijn jas gaat, valt het schokken stil. Arjans ogen staren naar de donkere hemel. Sylvia roept zijn naam en legt twee vingers tegen zijn hals. ‘Ik voel geen hartslag,’ fluistert ze.

Marije breekt bijna in afwachting van het verlossende woord.

‘Hij is dood.’ Sylvia legt haar hand op Arjans ogen en sluit ze. Dan staat ze op en ze klopt de aarde van haar knieën. ‘We moeten de hulpdiensten bellen.’ Haar stem trilt.

‘We hebben geen mobiel,’ brengt Viola haar in herinnering. ‘We moeten kijken waar die auto net naartoe ging. Die kan toch niet ver zijn.’ Ze wijst richting het bos. ‘Misschien staat daar een huis.’

‘Ben je gek?’ Annes stem slaat over. ‘We gaan niet naar het bos. De moordenaar kan zich daar verschuilen.’

‘We kunnen teruggaan naar de bibliotheek en daar bellen,’ oppert Mario.

‘We laten Arjan hier niet achter,’ zegt Sylvia met een snik in haar stem.

‘Dan blijf jij toch lekker bij hem,’ sneert Viola.

Marije vindt dat het tijd wordt dat iemand de leiding neemt. ‘We gaan helemaal nergens naartoe,’ zegt ze rustig. ‘Een van ons is een moordenaar. Als er iemand anders was, hadden we dat wel gemerkt.’ Ze pakt de zaklantaarn uit Mario’s hand en schijnt ermee op haar metgezellen. Van vier gezichten is niet af te lezen of ze geschrokken zijn, alleen Sylvia is in shock. ‘Heeft iemand gezien wie Arjan heeft neergestoken?’

Ze beginnen allemaal door elkaar te praten. Niemand heeft iets gezien en ze zijn allemaal verontwaardigd over Marijes woorden. ‘Waarom zou iemand van ons zoiets doen?’ vraagt Anne.

‘Waarom zou jíj zoiets doen,’ kaatst Marije terug. ‘Je leek vanavond behoorlijk gefrustreerd omdat Arjan niet op je opmerkingen inging. Laat me raden: heeft hij je vroeger op de middelbare school laten zitten?’

Anne slaat haar armen over elkaar en kijkt Marije nors aan.

‘Wat een onzin,’ neemt Viola het voor haar op. ‘Als dat een reden voor moord is, zou half Nederland uit moordenaars bestaan.’

‘Het is inderdaad onzin als het zo simpel zou zijn, maar waarschijnlijk is de situatie ingewikkelder.’ Marije wendt zich weer tot Anne. ‘Hij heeft je enorm gekwetst, hè.’

Anne perst haar lippen op elkaar.

‘Ik heb gelijk,’ zegt Marije tevreden. ‘Je hebt een motief voor de moord, maar vermoedelijk ben je niet de enige.’

Onder luid protest van de anderen richt ze zich tot Hakim. ‘Jij liet je vanavond dreigend uit tegen Arjan en je hebt een goed motief.’

‘Ik zou niet weten welk motief.’ Hakim kijkt haar uitdagend aan.

‘Je was vast jaloers op het succes van Arjan of misschien was je voor een nieuwe thriller op zoek naar de perfecte moord.’

‘Belachelijk,’ hoont Hakim.

Marije gaat gewoon door. ‘Dan hebben we er nog twee en om eerlijk te zeggen heb ik geen idee of zij een motief voor de moord hebben.’

‘Ik zou willen dat ik hem had vermoord,’ reageert Viola. ‘Hij heeft mijn vriendin bedot en haar geld in zijn zak gestoken. Eigenlijk was het mijn geld.'

 ‘Voilà, de derde met een motief.’ Marije voelt zich triomfantelijk. Ze kan de potentiële verdachten straks op een presenteerblaadje aan de politie overhandigen.

‘En nu moet je zeker weten of ík ook een motief heb?’ bromt Mario. ‘Reken maar! Die gast heeft mijn vriend Hans van zijn troon gestoten. Ik was van plan hem vanavond een lesje te leren, maar hem vermoorden gaat een stap te ver.’

‘Ik heb geen idee over welke troon je het hebt, maar DNA zal uitwijzen of je hem echt niet hebt vermoord,’ stelt Marije tevreden vast en ze kijkt steels naar de handschoenen aan haar handen. Ze hebben alle vier een motief en Sylvia hoeft ze het niet te vragen. Die werkt voor de bibliotheek en neemt haar taak uiterst serieus.

‘Je vergeet twee mensen.’ Anne gaat voor haar staan en wijst van Marije naar Sylvia. ‘Spelen jullie soms onder één hoedje?’

Marije kijkt haar strak aan. ‘Ik zal eerlijk toegeven dat ik nog steeds woede voel omdat Arjans vader mijn zoontje doodreed, maar waarom zou ik Arjan daarvoor straffen?’ Ze kijkt de kring rond en ontmoet hun meewarige blikken. Het is de reactie die ze altijd krijgt als ze vertelt wat haar kind overkomen is.

‘En ik heb ook geen motief.’ Sylvia komt naast haar staan. ‘Ik wilde vanavond alleen maar invallen omdat ik ervan baal dat ik nooit een stap verder kom in mijn werk. Ze denken dat ik dit soort dingen niet kan, maar het ging vanavond toch prima?’ Ze wijst naar Arjan. ‘We moeten echt iemand bellen, hij kan daar toch niet blijven liggen?’

‘Jij kunt zeker een telefoon tevoorschijn toveren,’ zegt Mario spottend.

Hakim treedt naar voren. ‘We gaan terug naar de bibliotheek, Sylvia. Als jij Arjan niet alleen wilt laten, moet je hier blijven. Geef ons de sleutel.’ Hij houdt zijn hand dwingend op.

Sylvia aarzelt geen moment en pakt de sleutel uit de tas die aan Arjans voeten ligt. Hakim neemt de sleutel aan en sommeert de anderen met hem mee terug te lopen. ‘Bij het eerste huis dat we zien, vragen we of ze 1-1-2 willen bellen,’ belooft hij Sylvia.

‘We zijn getuigen en moeten eigenlijk op de plaats delict blijven,’ merkt Marije op als ze op pad gaan.

‘Getuigen?’ vraagt Viola. ‘We hebben niets gezien. En al had ik het gezien, dan nog zou ik mijn mond niet opendoen. Hij heeft zijn verdiende loon gekregen.’

Mario valt haar bij. ‘Zullen we een pact sluiten? Niemand heeft iets gezien en dat houden we vol.’ Hij praat op gedempte toon en Marije begrijpt dat hij niet wil dat Sylvia het hoort. Zij is de enige die geen reden had om Arjan naar het leven te staan en zou hun pact kunnen verraden.

Ze stemmen allemaal in en zonder nog een woord te wisselen, lopen ze in stilte verder.




DE ONTMASKERING

 

Als het hunebed ver achter hen ligt en ze de bebouwde kom naderen, worden ze in het licht gezet door een auto die hen inhaalt. ‘Die auto!’ roept Marije uit. ‘Die was er net ook en kort daarna werd Arjan vermoord.’ De adrenaline giert door haar lijf.

Ze beginnen allemaal door elkaar te praten en weten één ding zeker. De moordenaar zit achter het stuur van de auto. Dat kunnen ze later als verklaring aan de politie geven.

‘Het kenteken!’ Anne klinkt opgewonden. ‘Wie kan het lezen?’

Ze doen een poging, maar de afstand wordt steeds groter en bo-vendien roepen ze allemaal iets anders. In de opwinding vergeten ze om onderweg ergens aan te bellen. Marije herinnert de anderen er ook niet aan. Ze is verkleumd en ze snakt naar een kop koffie in een warme ruimte. Daarna wil ze naar huis en het boek eindelijk sluiten. Ze is toe aan een leven zonder wrok.

Achter de molen komt de bibliotheek in zicht. Het verlichte gebouw dat aan de school grenst, is als een veilige haven en als ze er binnenstappen lijkt er een zware deken op hen neer te dalen. ‘Wat een avond,’ verzucht Viola en ze laat zich op de stoel zakken waar ze eerder op de avond ook op zat. Ook de anderen gaan zuchtend zitten. Marije is nog te hyper en gaat koffiezetten in het kantoor. Als ze terugkomt belandt ze midden in het gesprek van de anderen. Zonder te gaan zitten, luistert ze mee.

‘Ik kan mijn vriend vanavond in ieder geval blij maken,’ grijnst Mario. ‘Geen concurrentie meer voor de verkiezing van de beste geschiedenisdocent van het jaar.’

‘Daarvoor moeten er nog veel meer worden vermoord,’ merkt Hakim droogjes op.

‘Oké dan, geen concurrentie meer vanuit dezelfde school.’ Mario kijkt Hakim nieuwsgierig aan. ‘En hoe zit het met jou?'

‘Ik had een topavond en ik kan niet wachten tot ik thuis ben.’ Hij lacht van oor tot oor. ‘Mijn inspiratie stroomt weer.’

‘Een ander zal het misschien zielig vinden voor Arjan, maar wat mij betreft heeft er gerechtigheid plaatsgevonden,’ mengt Viola zich in het gesprek. ‘Hij had zich het verhaal van mijn overleden vriendin en mijn geld niet mogen toe-eigenen. En hoe zit dat met jou, Anne?

Marije luistert met stijgende verbazing. Is er dan niemand die het erg vindt dat Arjan dood is? Ze observeert Anne en ziet dat zij wel van slag is. Annes lippen trillen en ze begint aarzelend te praten.

‘Ik wilde ook wraak. Als hij mij niet had laten vallen toen ik als tiener zwanger was, had ik nu een kind gehad en zou mijn leven er anders uitzien.’ Ze draait haar hoofd naar Marije. ‘En jij dan?’

Dit is de vraag waar ze bang voor was. Ze haalt diep adem. ‘Diep vanbinnen vind ik het voor hem wel rot, maar het voelt goed dat zijn vader nu ook zal voelen hoe het is om je kind te verliezen en nooit grootouder te worden.’

Annes ogen worden groot. ‘Nooit grootouder?’ Ze aarzelt even. ‘Maar hij is allang opa.’

In Marijes hoofd dreunen Annes woorden na. ‘Hoe bedoel je? Hij had alleen Arjan.’

‘Dat was eerst ook zo, maar hij is later hertrouwd. Arjan heeft nog een halfzus en halfbroer. Die hebben allebei kinderen.’

Het duizelt Marije en ze moet zich vasthouden aan een stoel om niet te vallen. Voorzichtig gaat ze zitten. ‘Dat wist ik niet,’ zegt ze zacht en ze voelt zich bedrogen door haar eigen denkbeelden. De haat die in haar geworteld is, had haar ingefluisterd dat de man alsnog moest boeten voor wat hij haar had afgenomen. ‘Heeft een van jullie de politie al gebeld?’ vraagt ze schor.

Mario gaat rechtop zitten. ‘Waarom zouden we?’

‘Omdat dat fatsoenlijk is,’ reageert Viola. ‘Maar in dit geval niet. Neem van mij maar aan dat Arjan ons ook zou laten stikken.’

‘We bellen helemaal niemand,’ zegt Hakim. ‘Dat geeft alleen maar problemen. De politie zal zich op ons focussen, want we hebben allemaal een motief.’

‘Maar Sylvia dan? We kunnen haar niet laten wachten,’ brengt Marije in. ‘Bovendien komt de politie later ook heus wel bij ons uit. Sylvia heeft onze gegevens.’

‘Ze gaat vast zelf op pad om alarm te slaan,’ merkt Anne op. Haar gezicht is nog bleek van schrik. ‘Daar hoeven we de politie niet voor te bellen.’

‘Dat denk ik niet. Ze was al bang toen de paarden begonnen te rennen.’ Marije voelt haar spieren spannen, zoals altijd als ze anderen moet overtuigen. ‘Ik vind dat we moeten bellen en als jullie het niet doen, doe ik het.’ Ze loopt naar de mand waarin hun mobieltjes liggen.

Mario staat meteen op en verspert de weg door voor haar te gaan staan. ‘De meeste stemmen gelden en als jij de politie wilt bellen, doe je dat maar lekker als wij allemaal weg zijn.’ Hij pakt de mand en zet die naast zijn stoel.

De anderen vallen hem bij en geërgerd gaat ze het kantoor in om de koffie op te halen. Als ze niet met haar mobiel kan bellen, gebruikt ze de vaste lijn wel. Nog voordat ze bij de deur is, haalt Hakim haar in. ‘Ik heb jou wel door. Je blijft van die telefoon af.’

Ze kijkt hem woedend aan en pakt de koffiekan.

‘Jammer dat ze er geen versterkertje bij heeft,’ roept Hakim naar de anderen als hij met haar mee terugloopt. ‘Daar ben ik wel aan toe.’

‘Anders ik wel,’ valt Mario hem bij.

Marije zet de kan op tafel en kijkt hem ijzig aan. ‘Ik wil mijn mobiel hebben.’ Ze steekt haar hand uit. ‘Hij is van mij en ik mag daarmee bellen wie ik wil.’

‘Maar niet de politie.’ Er ligt een uitdagende blik in Mario’s ogen.

‘We zijn het aan Arjan en Sylvia verplicht om te bellen, dus geef me mijn telefoon.’

‘Doe het niet, Mario,’ waarschuwt Viola.

‘Dit is gewoon idioot,’ Marije verheft haar stem. ‘Ik wil mijn telefoon.’

‘Jullie zijn er gloeiend bij!’

De luide stem doet haar sidderen en ook de anderen schrikken zichtbaar als Arjan ineens bij de tafel staat. Zijn ogen spuwen vuur en er ligt een verbeten trek rond zijn mond. Hij heeft zijn jas uitgetrokken, maar zijn shirt is nog bebloed en zijn broek is vochtig van het gras. Sylvia gaat naast hem staan en ze kijkt hen een voor een triomfantelijk aan.

Mario herpakt zicht als eerste en springt op. Zijn stoel klapt hard tegen de grond. ‘Hoe kan dit!’ roept hij uit.

Hakim gaat nu ook staan en begint te schreeuwen. ‘Wat zijn dit voor spelletjes!’

De vrouwen van het gezelschap staren alleen maar vol ongeloof naar Arjan.

‘Ja, dames en heren. Ik heb een spelletje met jullie gespeeld en dat is jullie verdiende loon. Stuk voor stuk zijn jullie hiernaartoe gekomen omdat jullie wrok jegens mij koesteren. Toen ik de aanmeldingen zag, herkende ik jullie namen meteen en wist ik dat jullie niet voor de gezelligheid of vanuit belangstelling naar mijn lezing kwamen. Op dat moment besloot ik dat er maar vijf mensen mee mochten doen en dat de rest moest worden afgezegd.’ Hij grijnst. ‘Ik kreeg namelijk het geweldige idee om een sociaal experiment uit te voeren als inspiratie voor mijn volgende boek. Ik wilde testen of een van jullie mij zou aanvallen.’

Hij glimlacht naar Sylvia en zonder overleg neemt zij het woord van hem over.

‘Arjan en ik kennen elkaar van de organisatie waar we opgeleid worden om als acteur te worden ingezet bij trainingen van hulpverleners. We spelen dan een ernstig gewonde of een lijk. Je kunt wel zeggen dat Arjan een perfect lijk is.’ Ze begint te lachen alsof het een goede grap is. ‘Dat bloed lijkt ook net echt, hè?’ Ze wijst naar Arjans shirt.

Marije balt haar vuisten en de anderen kijken ook kwaad. Behalve Hakim.

‘Dus je hebt erop gegokt dat een van ons je zou aanvallen en dat wordt het uitgangspunt van je nieuwe thriller?’ vraagt Hakim opgewonden. ‘Daar heb je dan wel een risico mee genomen.’

‘Ja op je eerste vraag en nee op je tweede vraag.’ Arjan glimlacht zelfingenomen. Hij laat zijn ogen op Marije rusten. ‘Het was maar goed dat ik een beschermende laag onder mijn  shirt droeg.’

Alle hoofden draaien naar Marije. ‘Jíj hebt hem met dat mes gestoken,’ roept Viola uit.

‘Je bent de laatste van wie ik dat had verwacht.’ Mario knikt waar-derend.

‘Als ik jou als moordenaar in mijn thriller zou opnemen, zou iedereen het ongeloofwaardig vinden,’ merkt Hakim kritisch op. ‘Zo zie je maar: de werkelijkheid is nog gekker dan fictie.’

Alleen Anne en Sylvia zwijgen, zij kijken haar alleen maar met grote ogen aan.

De beschuldigingen raken haar en ze weet niet goed waarom, want ze had het kunnen doen. Zo diep is haar haat. Maar om hem te vermoorden, zou ze nog een extra zetje nodig hebben. ‘Ik heb hem helemaal niet gestoken,’ zegt ze kalm en ze wijst naar Arjan. ‘Hij liegt!’

Arjan grijnst. ‘Het sociaal experiment zet zich vanzelf voort. Ik hoefde alleen maar naar Marije te kijken en jullie trokken je conclusies al. By the way, hebben jullie de politie gebeld?’ Aan zijn zelfverzekerde blik te zien, weet hij het antwoord al.

Sylvia gaat naast Arjan staan en haalt iets uit de Calvin Klein shopper die aan haar schouder hangt. Triomfantelijk steekt ze een bebloed mes omhoog. In het volle licht zien ze wat ze eerder op de avond niet zagen. Het ding is nep.

‘Lang leve de feestwinkel,’ grinnikt Sylvia. ‘En op die zogenaamde steekwond hebben we een paar keer geoefend, voordat het Arjan lukte om die zelf toe te brengen.’

Abrupt onderbreekt Marije haar. ‘Ik wil niets meer met deze vertoning te maken hebben.’ Ze richt zich tot de andere deelnemers. ‘Ik weet niet wat jullie plan is, maar ik ga.’ Ze grist haar telefoon uit de mand en loopt met grote passen naar de deur. Achter haar klinkt geschuif van stoelen.

‘Hé, Marije!’ roept Hakim als ze buiten zijn. ‘Wacht even.’

Ze blijft staan en als ze bij haar zijn, stelt hij voor om naar een café te gaan. ‘Ik heb wel behoefte aan een afzakkertje voordat ik het week-end inga. Verderop is een café, Brinkzicht, daar brandde net nog licht.’

Marije aarzelt en als blijkt dat de anderen allemaal wel gaan, gaat ze overstag. Nu er toch geen noodzaak is om de politie te bellen, kan ze haar boosheid laten varen. Napraten over de bizarre wending van de avond zal welkom zijn en thuis wacht er toch niemand op haar.
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Dode in auto in Diever, politie vermoedt misdrijf

Tirza Westerveld • vandaag, 11:04 • Diever

In Diever is vanmorgen vroeg een dode gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf.

Het lichaam werd gevonden in een auto aan de Dingspil, bij de plaatselijke bibliotheek. De politie zegt dat er uitgebreid sporenonderzoek wordt gedaan.

Een omwonende vertelde aan de reporter van de Meppeler Courant dat de auto er sinds vrijdagavond stond. Vanmorgen bij het uitlaten van de hond zag ze het slachtoffer onderuitgezakt en met bebloede kleding in de auto zitten. De vrouw heeft het alarmnummer gebeld. Het slachtoffer is een man uit Assen. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt.




WIE IS DE DADER?

 

Anne

Hij is dood en daar is ze niet rouwig om. Gisteravond bij de introductie vond ze het onvoorstelbaar dat Arjan geen blijk van herkenning gaf. Met haar vraag over romantiek probeerde ze hem later uit de tent te lokken. Hij kon toch niet vergeten zijn dat hun liefde bij de hunebedden in Noord-Sleen begonnen was, toen ze daar met de klas naartoe gingen? Vijftien waren ze en smoorverliefd. De zoen die ze elkaar achter de keien gaven was het begin van hun verkering. Romantiek was er genoeg tussen hen, maar voor haar was dat met een bittere pil geëindigd. Toen ze op haar zestiende zwanger bleek te zijn, maakte hij de verkering uit. Ze was al in paniek en toen hij haar in de steek liet, kwam daar ook nog angst bij. Haar ouders zouden haar het huis uitzetten als ze zouden weten dat ze een kind verwachtte. Moederziel alleen had ze de zwangerschap laten beëindigen. Ze vond het verschrikkelijk, maar wat moest ze anders?

Door die slechte ervaring met hem vertrouwt ze geen enkele man, behalve haar broer. Voordat ze gisteravond naar de bibliotheek ging, heeft ze nog bij hem gegeten. Hij kon gelukkig niet mee, want hij had piketdienst.

Binnenkort heeft ze niets meer. Haar baan is ze al kwijtgeraakt en ze moet haar flat uit. Ze heeft geen man, geen kind en met haar veertigste is ze te oud om nog moeder te worden. Dat is Arjans schuld en daarom is ze blij dat hij dood is.

Ze waren gisteravond trouwens allemaal woedend om zijn rotstreek. Ze dachten echt dat iemand hem vermoord had bij het hunebed. Maar wie? Ze hadden allemaal een motief en na zijn bedrog kwam er een motief bij. Zijzelf is tegen middernacht gewoon netjes naar huis gereden, al was ze wel even verkeerd gereden. Ze had de heenweg nog in haar hoofd en was vanzelf de straat naar de bieb weer ingeslagen. Het was logisch om het rondje langs de bibliotheek af te maken. Of ze iets gezien had? Nee, niet dat ze weet.

O, wacht! Ze had Sylvia in het kantoortje van de bieb gezien. Het licht in de grote zaal was al uit, maar daar brandde nog licht. Dat ze Marije had gezien, zal ze niet vertellen. Zij en Marije begrijpen elkaar. Ze zijn beiden al jaren stille getuigen van hun eigen verlies.

 

Hakim

Hij was gisteravond een en al oor en wachtte op het moment waarop zijn inspiratie weer begon te vloeien. Als gevierd thrillerschrijver baalde hij er stevig van dat hij met een writer’s block kampte en geen letter meer op papier kreeg, terwijl die geschiedenisdocent met gemak een bestseller schreef. Daar hoefde hij maar één thriller voor te schrijven. Zijn vlotte babbel zal ook wel hebben meegespeeld. Zelf was hij een binnenvetter en hij zat het liefst in zijn schrijfkamer in plaats van zich onder de mensen te begeven en reclame te maken voor zijn boeken. Zijn uitgever spoorde hem aan uit zijn schulp kruipen. ‘Inspiratie ligt op straat,’ zei ze geïrriteerd. Ze was van plan het contract voor een nieuwe thriller te ontbinden als hij niet gauw de eerste hoofdstukken schreef. Het ergste was dat zij Arjan had binnengehaald als debutant.

Voor Hakim was inspiratie niet voldoende. Hij moest spanning voelen en door de dreiging dat hij zijn uitgeefcontract zou kwijtraken, was hij bereid die spanning zelf uit te lokken. Desnoods zou hij er een moord voor plegen. Een boek moet immers wel een bestseller worden als de auteur bloed aan zijn handen heeft. Nu zijn concurrent dood is, heeft hij meer dan genoeg inspiratie voor zijn volgende thriller.

Er is één ding dat hem nog bezighoudt. Hoe gaat de politie de moord op Arjan oplossen? Natuurlijk zullen ze de deelnemers van de excursie om een alibi vragen. De eigenaar van het café kan bevestigen dat ze in het café waren.

Hakim was een paar minuten na Viola vertrokken en was verbaasd toen hij zag dat ze gehaast uit de zijstraat van de bibliotheek kwam fietsen. De Westeres of zo. Uit nieuwsgierigheid was hij die straat ook ingeslagen.

Bij de bibliotheek brandde nog licht en er stonden twee auto’s.

 

Marije

Ze had helemaal geen interesse in Arjans verhaal gehad. In gedachten was ze vooral bezig met Arjan als persoon. Dat ze alcohol in Arjans adem rook, was geen goed teken. Aanvankelijk kwam hij wel sympathiek over en ze herkende in hem nog het jongetje dat vroeger bij haar in de klas zat en het klasgenootje van haar zoontje was. Zou Mark ook zo gedreven in het leven hebben gestaan als hij niet was doodgereden?

Een pijnscheut trekt door haar hart. Nooit meer zijn lach, zijn ondeugende ogen en hem nooit meer in haar armen kunnen nemen. Niemand meer die mama tegen haar zegt. Het went nooit.

Ze heeft altijd gedacht dat het verlies ooit een plekje zou krijgen, maar het wordt alleen maar schrijnender. Nu ze niet meer werkt en haar vriendinnen kleinkinderen hebben, is de leegte in haar hart nog nadrukkelijker aanwezig. Net zo leeg als de resterende jaren van haar leven zullen zijn. Nooit zal iemand háár oma noemen en dat is de schuld van Arjans vader. Hij was stomdronken toen hij Mark op klaarlichte dag doodreed. Haar jongen speelde gewoon op de stoep toen die idioot de macht over het stuur verloor.

Een zucht ontsnapt aan haar lippen als ze bedenkt hoe zoet wraak is. Arjan is dood en zijn vader moet nu ook een zoon missen. Het moet wel karma zijn dat zijn zoon de dood ín een auto vond, al is het duizend keer beter dan onder een auto, zoals haar Markje.

Gisteravond waren ze allemaal woest en ook beledigd geweest. Arjan had hen gewoon gebruikt. Ze hadden er de hele avond over gesproken en konden niet geloven dat ze er zo ingetuind waren.

Ze was ruim een kwartier na Anne vertrokken en met haar hoofd nog vol was ze in de auto gestapt om naar huis te gaan. Maar eerst had ze nog een ommetje gemaakt. Ze had haar auto op het pad bij de molen, vlak bij de bibliotheek, geparkeerd en was uitgestapt om naar de sterren te kijken om haar hoofd leeg te maken. Achter zich hoorde ze geronk en toen ze omkeek, herkende ze de auto van Anne. Ze reed harder dan toegestaan. In de bibliotheek was het donker, maar er stond nog wel een auto.

Toen Anne uit het zicht verdwenen was, stond Marije in dubio. Ze was Arjan die avond nog meer gaan haten dan ze al deed. Zou ze gaan kijken of er iemand in de auto zat? Sylvia misschien? Of Arjan en zat hij te bellen? Ze wilde verhaal halen, want ze was nog steeds woedend. Of kon ze beter naar huis gaan? Ze maakte de meest voor de hand liggende keuze.

 

Mario

Hij is dus dood. Opgeruimd staat netjes. Het ergerde Mario gisteren dat de anderen zo aan Arjans lippen hingen. Hij vond de man arrogant en aanvankelijk dacht hij de enige te zijn die zo over hem dacht. Op school was die Arjan zelfs zo populair dat leerlingen handtekeningen verzamelden om hem aan te melden voor de verkiezing van de beste geschiedenisdocent van het jaar, georganiseerd door het Rijksmuseum in Amsterdam.

Hij werkte er nota bene nog maar pas. Gisteravond moest Mario een aantal keren zijn nagels in zijn handpalmen duwen om zijn woede te beteugelen. Zijn partner Hans was altijd de meest geliefde geschiedenisleraar op school geweest en de handtekeningenactie was aanvankelijk voor hem gestart. Tot hij een nieuwe collega kreeg: Arjan. Toen begonnen ze een tweede actie en gingen alle stemmen naar hem. Die leerlingen werden gewoon ingepalmd door de vlotte babbel van Arjan.

Hans was er kapot van en reageerde het thuis af door chagrijnig te doen en in de put te zitten. Er kon geen lachje meer af en hij zag Hans steeds verder afglijden. Mario kon het niet langer aanzien dat zijn lief en ook hun relatie er zo onder leed en hij nam zich voor een einde te maken aan de concurrentiestrijd tussen Hans en Arjan. Aan zijn vuisten zou hij in principe al genoeg hebben om dat miezerige mannetje neer te slaan en met een beetje geluk zou hij verkeerd neervallen. Gisteravond was iemand hem echter voor geweest. Dacht hij.

Wat was hij kwaad toen die hufter doodleuk in de bibliotheek verscheen. Doordat Arjan hen in de maling had genomen, was zijn wens om met die vent af te rekenen alleen maar sterker geworden. In de kroeg hadden ze plannen gemaakt om wraak te nemen, al was het voor de anderen vooral stoom afblazen.

Nu Arjan dood is, heeft Mario besloten dat zijn naam Haas is. Hij weet van niets. Dat hij Sylvia had gezien, gaat ook niemand iets aan. Ze was met een bleek gezicht het café binnengekomen en had een kop koffie besteld. Dat op zich is al verdacht. Wie drinkt er tegen middernacht nou koffie? Ze was duidelijk overstuur en dat gaf te denken. Hij had gezien dat haar ogen straalden als Arjan iets tegen haar zei. Aan niets was echter te merken dat hij ook speciale belangstelling voor haar had.

Toen Sylvia aan de bar ging zitten, waren alleen Marije en Anne er nog en zij hadden niet door dat Sylvia er ook was. Hij kletste nog tien minuten met ze en daarna vertrok de een na de ander. Misschien zat er een kwartiertje tussen. Sylvia ging vlak daarna weg. Met minachting had hij haar nagekeken. De trut had ingestemd met het achterlijke experiment van Arjan.

Na Marijes vertrek had hij nog een biertje besteld en hij ging pas een half uur later weg. Hij voelde de woede toen weer opvlammen en werd naar de bibliotheek getrokken. Daar stopte hij de auto. In de andere geparkeerde auto zat ook iemand. Het was te donker om te zien wie het was, maar het moest Arjan zijn. Hij had zijn hoofd gebogen en Mario vermoedde dat hij zat te appen.

 

Sylvia

Arjan is dood en ze is er kapot van. Nu heeft ze er spijt van dat ze haar collega verving. Ze had er nota bene zelf op aangestuurd door ’s middags tijdens het gezamenlijke overleg een zelfgebakken cake mee te nemen. ‘Glutenvrij,’ had ze Janet verzekerd en ze had haar de verpakking laten zien. Zonder bewijs zou een coeliakiepatiënt vast geen cake nemen.

Nog voordat de vergadering voorbij was, klaagde Janet over maagpijn en opkomende hoofdpijn. ‘Er moeten toch gluten in hebben gezeten,’ verweet ze Sylvia.

‘Natuurlijk niet,’ had ze geantwoord. ‘Ik weet toch dat jij een glu-tenallergie hebt en je zag die verpakking toch?’ Dat ze er wat tarwe-bloem doorheen had gemixt, vertelde ze niet.

Janet was opgestaan. ‘Ik moet nú naar huis.’ De collega’s hadden hun medeleven betuigd en gezegd dat ze begrepen dat ze meteen wegging. Diarree kon je het beste thuis krijgen.

‘Ik vervang je vanavond wel,’ had Sylvia nog gauw aangeboden. Natuurlijk had Janet bezwaar – ‘Je hebt zoiets nog nooit eerder gedaan’ en ‘Je kunt dat helemaal niet’ – maar omdat niemand anders het aanbood, moest ze wel overstag gaan. Het ging precies zoals Sylvia van tevoren had ingeschat.

Haar collega’s konden niet weten hoe belangrijk het voor haar was om bij de lezing van Arjan te zijn. Natuurlijk werkte ze mee aan het experiment dat hij vooraf met haar had doorgesproken. Ze was smoorverliefd op hem en ze hoopte dat zijn ogen eindelijk open zouden gaan.

De bittere waarheid is dat ze voorgoed gesloten zijn en dat is haar schuld. Als zij geen ruzie met hem had gemaakt, was hij meteen naar huis gegaan en zou hij nog leven.

Nadat de deelnemers waren vertrokken, had ze hem versierd en al zoenend waren ze in de thrillerhoek beland. Hij had haar tegen de boekenkast geduwd en ze had zich volledig aan hem gegeven. Dat ze zich in hem vergiste, ontdekte ze pas bij het afscheid, toen hij al in de auto zat en zij ernaast stond. ‘Je moet niet denken dat ik verliefd op je ben,’ zei hij. ‘Je bent mijn type niet, ik houd meer van intellectuele vrouwen.’

Ze had een rode waas voor haar ogen gekregen en na haar woede-uitbarsting ging ze naar Brinkzicht, en bestelde een kop koffie om het trillen van haar handen te stoppen. Zo kon ze niet naar Meppel rijden. Tot haar schrik ontdekte ze dat er ook drie deelnemers van de excursie zaten. Ze ging met haar rug naar hen toe zitten en dook in elkaar toen Anne langs haar naar de uitgang liep. Gelukkig had de vrouw niets door en toen de barman de koffie voor haar neerzette, dronk ze er te snel van. Ze brandde haar lippen, maar de pijn in haar hart was erger. Nadat ook de tweede vrouw weg was, ging ze zelf ook weg.

 

Viola

Arjan had haar vriendin Najah verloochend en daarom kan het haar niets schelen dat hij dood is. Toen in Syrië de oorlog uitbrak vluchtte Najah naar Nederland, waar Viola haar Nederlandse les gaf bij het Taalpunt in de bibliotheek. Zo werden ze vriendinnen.

Najah leed onder de afgrijselijke oorlogsbeelden die op haar netvlies gebrand stonden en daar kwam later bij dat ze ongeneeslijk ziek werd. Ze wilde niet sterven voordat iedereen wist wat er in Syrië was gebeurd en daarom huurde ze een ghostwriter in om haar levensverhaal op papier te zetten. Zo leerde Viola Arjan kennen.

Najahs verhaal is nooit in boekvorm verschenen. Arjan trok zijn handen ervan af toen Najah overleed. Tot woede van Viola, want Najah had hem op voorhand een fors bedrag voor zijn diensten betaald. Het geld had ze van Viola geleend. Haar mails aan hem en de voicemailberichten liet hij onbeantwoord. Zelfs een aangetekende brief hielp niets, die weigerde hij gewoon.

Ze wist dat ze een advocaat in de arm moest nemen, maar haar onderbuikgevoel vertelde haar dat ze nog even moest wachten. Waarop ze moest wachten, wist ze pas toen ze zijn thriller las. Arjan had een groot deel van Najahs levensverhaal in het boek verwerkt. Viola ontplofte bijna en wilde nog maar één ding. Ze hoefde alleen maar het juiste moment af te wachten.

Toen ze gisteravond als eerste bij Brinkzicht vertrok en naar huis fietste, kreeg ze een onweerstaanbare drang om langs de bibliotheek te fietsen. Dat was eigenlijk niet nodig, want ze was al bijna thuis. Ze woonde gewoon in Diever. Maar ze kon zich niet bedwingen en moest zien of Arjan er nog was. Zo ja, dan zou ze alsnog met hem kunnen afrekenen. Hoewel het misschien niet slim was om een confrontatie aan te gaan. Die drie wijntjes hadden er behoorlijk ingehakt en ze wist van zichzelf waartoe ze in staat was als ze een kwade dronk had.

Blijkbaar wilde Hakim ook nog iets van Arjan, want toen ze later de Westeres uitreed, nam hij die afslag juist. Was hij nog niet voldoende geïnspireerd en ging hij daarom terug naar de bibliotheek?




En...? Weet jij wie de moord op Arjan gepleegd heeft?


Ga naar de website bindbibliotheken.nl/moordmysterie, speel mee en maak kans op een boekenpakket t.w.v. €83,-.

Op 17 juni maken we de winnaar bekend en lees je ook het volledige verhaal mét oplossing op onze website.
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